
Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.
Hallo wereld, hééééééé!
Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo raam!
Goeiemorgen nieuwe dag!
Hallo bed,
waarin ik net nog lekker lag.
Hallo boek,
met je verhalen zo mooi:
verre landen, nieuwe mensen
komen wonen in m’n hoofd.

Als je leest,
snap je de mensen om je heen.
Als je leest,
dan weet je: ik ben niet alleen.
Want een boek,
meteen al bij de eerste zin,
dat opent alle alle grenzen
en draagt jou de wereld in. Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.
Hallo wereld wereld, hééééééé!
Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo deur,
hallo straten,
hallo plein!
Hallo zon,
die op alle mensen schijnt.

Ha die buurman!
Kom, vertel me je verhaal.
Je kwam van ver, nu ben je hier,
We zijn hier samen, allemaal.

Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.
Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.
Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.
Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.

Hallo wereld wereld, hééééééé!
Ja jij, je bent van ons allemaal .
En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.
Hallo wereld
Ja jij,
je bent van ons allemaal…


